Digitaal

De eerste associaties lopen ver uiteen
van angst en irritatie
tot bijna adoratie
voor zoveel informatie
gedeeld met iedereen.

Het internet der dingen
maakt mensen sneller, slimmer
zo kunnen onze dromen
van duurzaamheid, democratie
daadwerkelijk uitkomen.

Hoe zetten wij ons zesde zintuig in
als we liever op Facebook gluren
dan koffiedrinken bij de buren
zijn wij uitsluitend digitaal sociaal?

Hoe hoeden wij ons voor exclusie
en de terreur van transparantie
hoe komen wij tot de essentie
in de zwart-witte digi-taal?

The medium is the message:
in interactie scherpen we de geest
zijn we uit op aandacht, eigen gelijk, gewin
of zoeken we naar inzicht, een ander of de zin?

Hier is de mens aan zet
die altijd zal blijven zoeken
met ethiek en (n)etiquette

naar de WHY in het leven
en het digitale zin geven
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